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FINANCIELE
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,,HOE MAAK'JE ECHT VERSCHIL?” DEZE VRAAG LOOPT ALS EEN RODE DRAAD DOOR DE
STORMACHTIGE CARRIERE VAN NATASJA VAN DER LAAN. TOEN ZE ACHTTIEN WAS RICHTTE ZE

NHH NVA NHSSHT

HAAR EERSTE BEDRIJF OP. NU, NEGEN JAAR LATER, IS ZI) DIRECTEUR VAN EEN FLOREREND //’
FINANCIEEL ADVIESBUREAU MET EEN PAAR DUIZEND CLIENTEN. ,,MIJN BEDRIJF IS VAN GOD”, : \
STELT VAN DER LAAN. f Q
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rbazingwekkend is het juiste

woord - hoe je het ook bekijkt.

Een jonge vrouw, feitelijk

nog een tiener, richt in 2001
een bedrijfje op: Gabriél Financiéle
Bescherming. Ze ziet een gat in de
markt: financiéle dienstverlening
op christelijke basis. ,,Ik wist dat er
behoefte was aan integer en deskundig
financieel advies”, zegt Natasja van
der Laan, nu 27 jaar jong. Na nog
geen tien jaar tijd werken er maar
liefst 33 mensen in haar bedrijf. ,,Een
beetje geflatteerd hoor”, zegt Van der
Laan (27). “We hebben zo’n veertien
fte in dienst, er zitten nogal wat
parttimers bij. Maar ik wil het verhaal
van dit bedrijf niet vertellen als het
succesverhaal van mijn persoon. Ik
werk samen met fantastische mensen.
Bovendien geef niet alleen ik leiding,
ik doe dat met God, of beter: in dienst

‘Ga ervan uit dat je je hele

leven blijft leren’

van God. Hjj is de eigenaar van Gabriél
Financiéle Bescherming.”

Toch kan bescheidenheid niet verhullen
dat het verhaal van Gabriél Financiéle
Bescherming opmerkelijk is. Natasja
van der Laan is een jonge ondernemer
die haar ‘mannetje’ staat. Ze is een
leiderstype en kijkt vooruit. “Waar wil
je heen met je bedrijf? Dat is een vraag
die mij fascineert”, zegt Natasja. ,,Ik
merk dat hier mijn talenten liggen.
Vroeger, als kind, dacht ik dat ik de
zending in zou gaan. Ik ontdekte pas
veel later dat ik eigenlijk niet zo goed
ben in vreemde talen en in aanpassen
aan andere omstandigheden. Ik heb een

tamelijk rationele inslag, ik houd van
cijfers. Complexe zaken op het gebied
van financién kan ik doorzien en voor
anderen begrijpelijk maken. Daarom

is voor mij duidelijk dat mijn roeping
ligt in het werk dat ik nu doe. De zegen
die ik zie, ervaar ik als een bevestiging
ervan.”

De link met het Koninkrijk van God
zou volstrekt helder zijn als Natasja
zendeling was geworden. Maar ook bij
Gabriél Financiéle Bescherming speelt
de wereldwijde missie een grote rol. De

winst van het bedrijf wordt weggegeven.

Pardon, weggegeven? ,,Aan goede
doelen”, legt zakenvrouw Van der Laan
glimlachend uit. ,,Het is een bijbels
principe om goede doelen te steunen.
Toen mijn bedrijf van start ging, was dit
een droom: een zakelijke onderneming
combineren met het ondersteunen van
goede doelen. De winst van het bedrijf
gaat naar de onafhankelijke stichting
Gabriél, die het geld verdeelt over
doelen die onze cliénten zelf hebben
ingediend. We kiezen onze doelen

heel breed, maar zendingsorganisaties
hebben bij ons een duidelijk streepje
voor.” In het stichtingsbestuur zitten
Andries Knevel, Joop Gankema, Martine
van Meekeren-Vonk, Kees Kraayenoord
en Van der Laan zelf.

Terug naar het begin: hoe komt een
tiener op het idee een onderneming

te starten? Het prille begin van Van

der Laans ondernemerschap ligt

in een opdracht die zij samen met
medestudenten uitvoerde: het op

touw zetten van een sportevenement.
Ze studeerde van 1999 tot 2003
Sporteconomie en Communicatie

aan de heao. ,,Wij wilden een
voetbalevenement organiseren”, vertelt
Natasja - zelf een fanatiek voetbalster.
,»We waren enthousiast en pakten

het groots aan. Toen de dag van het
evenement naderde, werd duidelijk dat
er misschien wel 2000 mensen op af
zouden komen! De school zei: dat kan
niet onder onze verantwoordelijkheid.

Om het toch doorgang te laten vinden,
ben ik naar de Kamer van Koophandel
gegaan en heb een bedrijf opgericht:
SportyFive. Het evenement kon toen
gelukkig doorgaan onder die naam.
Maar helaas: het regende pijpestelen!
Er kwamen geen 2000, maar slechts
500 mensen op het evenement af.

Dat betekende dat ik met rode cijfers
bleef zitten. Vervelend, maar ik zag
een oplossing: ik begon naast mijn
studie aan een baan in de financiéle
dienstverlening. Ik kende die wereld
nog niet zo goed, maar raakte er snel
thuis. Het beviel mij wel: mensen
adviseren over verzekeringen,
hypotheken en andere financiéle
producten. Het werk interesseerde

me erg, maar ook ontdekte ik dat

er scheefgroei was. Het verhaal over
woekerpolissen kent nu iedereen, maar
toentertijd waren die polissen heel
normaal. Ook ik heb ze verkocht! Toch
kreeg ik vraagtekens: waar stond zo n
polis precies voor? Wat gebeurde er met
het geld dat cliénten inleggen? Ik ging
op onderzoek uit en kwam erachter dat
er iets niet klopte. De maatschappij die
de polissen uitgaf, bleek buitensporig
veel te verdienen. Voor cliénten was
dit niet inzichtelijk. Dat gaf mij een
onbehaaglijk gevoel. Zo wilde ik niet
werken. Inmiddels zijn veel bedrijven
die groot werden dankzij deze
ongezonde polissen failliet gegaan.”
Naarmate Natasja langer in het vak
zat, groeide het besef dat er juist
onder christenen behoefte bestaat

aan integer en deskundig financieel
advies. ,,De financiéle wereld is
complex, dat geldt voor iedereen”,
weet Van der Laan. ,,Maar ik zag ook
dat juist christenen zich soms snel
laten ‘inpakken’ door goed klinkende
adviezen. Niet uit dommigheid, maar
omdat juist christenen soms te goed
van vertrouwen zijn. Zéker in de kring
van Pinkstergemeenten waarin ik ben
opgegroeid wordt soms te nonchalant
omgegaan met financiéle zaken. Leiders
die grote status hebben, worden soms
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te weinig gecontroleerd. Een zakelijke
financiéle opstelling lijkt zich slecht te
verhouden tot een gelovige drive. Rond
leiders is het vertrouwen soms heel erg
groot. De gevolgen laten zich raden.

In de jaren dat ik in dit vak zit, zijn
diverse grote financiéle schandalen aan
de orde geweest - juist rond christelijke
leiders. Voor mij een reden om me op
deze doelgroep te richten. Hoewel ik
ook graag voor niet-christenen werk,
heb ik vanaf het begin mijn doelgroep
gezien onder christenen. Wat ik hun
bieden wil, is een integer en vakkundig
financieel advies.”

COLLAGES
Het kantoor van Gabriél Financiéle

Bescherming is gevestigd in Amersfoort.

Wie binnen rondkijkt, wordt al snel
geconfronteerd met de visie die het
bedrijf uitdraagt. Er hangen vijf grote
collages aan de muren, waarop de
christelijke inspiratie die hier geldt
kleurig is uitgebeeld. De kunstwerken
zijn gecentreerd rond vijf bijvoeglijke
naamwoorden: afhankelijk van

God; zuiver; liefdevol; betrouwbaar;
professioneel. Natasja is trots op de
creatieve verbeelding van de missie van
het bedrijf: ,,Het inspireert ons, maar
ook de cliénten. Ze weten meteen bij
binnenkomst in welke sfeer en vanuit
welke overtuiging wij ons werk doen.
Deze kunstwerken bepalen ons steeds
opnieuw bij onze kernwaarden. Wij

willen ons erdoor laten leiden; dus niét
door zucht naar winst of snelle groei.
Natuurlijk is winst belangrijk en groei is
soms wenselijk. Maar de waarden die tot
uitdrukking komen in de vijf collages
zijn leidend, zowel voor de collegiale
samenwerking als voor de advisering
van onze cliénten.”

LEIDERSCHAP

Het taalveld dat hier hoorbaar is, leidt
als vanzelf naar de kern van de zaak:
leidend, je laten leiden - leiderschap.
Het is zonneklaar dat Natasja van der
Laan het hoogste leiderschap ervaart
in God. Maar alle nadruk op gelovige
inspiratie laat onverlet dat zij het
stuurwiel stevig in handen heeft.

Hoe gaat het haar af, als leider? In

de jaren waarin Gabriél Financiéle
Bescherming van de grond kwam,

zal Van der Laan minstens een paar
lessen in leiderschap geleerd hebben.
,-Absoluut”, lacht Natasja. ,,Ik heb
geleerd hoe dingen wel en niet moeten.
Natuurlijk moet je profiteren van de
wijsheid van mensen die ouder zijn en
meer ervaring hebben dan jij. Maar ik
ben er ook wel de mist mee ingegaan.
Ik denk aan iets voor de hand liggends
als “delegeren” . Natuurlijk deed ik
aanvankelijk veel te veel zelf. Mensen
in mijn omgeving zeiden: je moet
delegeren! Dat leek mij een goed idee en
ik heb diverse taken die in mijn pakket
zaten, afgestaan aan medewerkers.

‘De winst van het bedrijf wordt
weggegeven’

Maar ik merkte dat dit niet in alle

gevallen goed werkt. Bijvoorbeeld

het personeelsmanagement en het
benoemingsbeleid: daar moet je als
directeur echt zelf bij betrokken zijn!

Het hangt natuurlijk ook af van de

grootte van het bedrijf. In het geval van
Gabriél Financiéle Bescherming weet

ik nu: bij de huidige omvang moet je

als directeur 100% betrokken zijn bij 4
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de benoemingen van nieuw personeel.
Dat geldt ook voor praktische financiéle
zaken: er wordt hier geen factuur
betaald die ik niet gezien heb! Niet
omdat ik dit niet toevertrouw aan mijn
medewerkers, maar omdat je binnen
de omvang die het bedrijf nu heeft,

bij dergelijke portefeuilles betrokken
behoort te zijn.’

Omgaan met medewerkers is een
belangrijke taak van een leider. Slaag
je erin je personeel te laten floreren

op de werkplek? Natasja: ,,Op een
managementconferentie hoorde ik

een poosje geleden dit inzicht: probeer
niet van een 4 een 6 te maken, maar
kies voor een 8 of een 9! Daarmee werd
dit bedoeld: wij zijn vaak bezig om de

vaardigheden van mensen op te krikken.

Dat kost veel moeite en het resultaat is
zelden bevredigend: van een 4 kun je
misschien een 6 maken, maar veel meer
wordt het niet. Ben je dan tevreden?

Als ik kijk naar mijn personeel, wil ik
ontdekken welke eigenschappen van
hen sterk ontwikkeld zijn en op een
hoog niveau zitten. Ik denk nu even

aan een medewerkster die ijzersterk

is in de communicatie met cliénten.
Maar als je let op haar schriftelijke
vaardigheden, scoort ze stukken lager.
Ik kies er in een dergelijk geval voor om
het administratieve werk bij haar weg te
halen en haar maximaal in te zetten op
haar communicatieve kracht. Daarmee
kies je voor topkwaliteit en zorg je er
ook voor dat de medewerker dingen
doet waar hij of zij echt goed in is. Voor
mij behoort dit bij leiderschap: focussen
op kwaliteit.’

VERSCHIL MAKEN

Leiderschap gaat over ‘binnen’ en
‘buiten’. Over de manier waarop je met
het personeel omgaat en doelstellingen
formuleert voor je bedrijf, maar ook
over de beeldvorming naar buiten

toe. Op dit terrein koestert Van der

Laan tal van ideeén. Graag maakt ze
ook hier een ‘verschil’. Ze wil in elk
geval geen publiciteit zoeken op de
‘doorsneemanier’. ,,Van reclame word
je vaak zo vermoeid’, legt Natasja uit.
,,Je naam staat in een krant of een
magazine, maar wat voegt het toe?
Het ideaal dat ik heb met het bedrijf
is in de eerste plaats mensen dienen.
Ik wil dit graag ook handen en voeten
geven als het gaat om marketing. Dat
kan bijvoorbeeld door informatieve,
behulpzame artikelen te schrijven voor
bladen als Opwekking en Parakleet. Ook
valt te denken aan het organiseren van
workshops tijdens grote evenementen.
Natuurlijk vind ik het dan belangrijk
dat er publiciteit is voor Gabriél
Financiéle Bescherming. Wij hebben
cliénten nodig om te kunnen bestaan.
Maar ik wil tegelijk graag het verschil
maken en mensen daadwerkelijjk iets
bieden.”

Voor Natasja van der Laan staat een
aantal zaken als een paal boven
water. Ze wil haar leiderschap
vormgeven vanuit bijbelse waarden. De

kunstwerken in haar kantoor
herinneren er haar elke minuut aan.
Tegelijk is leiderschap soms lastig.

De juiste weg is niet altijd helder;
oplossingen schijnen in bepaalde
gevallen ver weg. Leiden is soms ook
worstelen met jezelf, vindt Natasja.
,,O0k ik word geconfronteerd met
gebrokenheid. We willen als bedrijf God
dienen, maar soms staan mensen téch
lijnrecht tegenover elkaar. Dan kun je
niet alles met de liefde bedekken. Je
zult ook zakelijk en nuchter moeten
durven zijn. Ik heb best wel voor

lastige vragen gestaan: hoe ga je om
met medewerkers die dingen doen
waarmee je grote moeite hebt? Ik weet
niet altijd een-twee-drie een oplossing.
Gelukkig heb ik een aantal kennissen
en vrienden aan wie ik moeilijke
beslissingen soms voorleg. Gebed speelt
voor mij een belangrijke rol, maar

ook het bewustzijn van de missie van
Gabriél Financiéle Bescherming. Het
staat mij helder voor ogen waar we als
bedrijf voor staan en wat de doelstelling
is. Dat helpt enorm als je voor lastige
vraagstukken staat.” <«

ACHTERGROND

Natasja van der Laan koestert een passie voor zending. Dat betekent iets
belangwekkends voor haar werk als financieel adviseur. Ze heeft zich ontwikkeld
tot specialist in financiéle planning voor zendingswerkers in het buitenland.
Over alle aspecten daarvan schreef zij een handzaam en informatief boek:
Zending zonder zorgen — Financiéle zekerheid bij langdurig verblijf in het
buitenland (2009, tweede herziene druk). In dit boek behandelt zij alle
mogelijke aspecten van de financiéle situatie van een zendeling: verzekeringen;
fiscale regels van Nederland én van het land waarin de zendeling zich bevindt;
arbeidsongeschiktheid; inkomen na overlijden; pensionering; et cetera.

Een onmisbare gids voor werkers in Gods Koninkrijk, waarin Van der Laan
zakelijkheid verbindt met het vuur van de passie voor de zending. Het boek telt
92 pagina’s en kost € 12,95. Verkrijgbaar via www.opwekking.nl.



